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SAMEN DE TOP 
BEREIKEN
Beste vrienden,

Het is mij een groot genoegen het woord 
vooraf te mogen schrijven voor dit 
bijzondere nummer van Knipoog, het blad 
van Licht en Liefde.

Blindenzorg Licht en Liefde is een typische 
vereniging waar de samenwerking tussen 
vaste kracht en vrijwilliger centraal staat. 
Omdat van de vrijwilliger zoveel gevraagd 
wordt, is het niet altijd eenvoudig om het 
gepaste evenwicht te vinden tussen die 
twee componenten: betaalde arbeid en 
vrijwilligerswerk.

Vanzelfsprekend is betaalde arbeid eerbaar, 
maar de aanwezigheid van de vrijwilliger 
houdt ons bij de les.

Bij nader toezien heeft arbeid maar een 
diepere betekenis wanneer die gepresteerd 
wordt om de andere te plezieren. Welke 
arbeid ook dient in feite om in een of andere 
vorm de medemens te dienen. Helaas 
is deze logische verbinding een beetje 
teloorgegaan, maar ik stel gelukkig ook vast 
dat de begrippen solidariteit, vriendschap, 
collegialiteit weer terrein winnen. Het 
bewustzijn groeit dat puur, extreem 
individualisme geen oplossing biedt, geen 
toekomst heeft, en dat verheugt mij.

De meerwaarde van het vrijwilligerswerk 
in onze organisatie zit hem juist in het 
samenspel tussen directie, professionele 
krachten en vrijwilligers. Het is nodig dat de 
professionele krachten een grote dosis van 
de vrijwilligersmentaliteit opnemen en dat 
de vrijwilligers permanent beducht zijn om 
hun bijdrage te professionaliseren.

Ik hoop dat wij dat unieke evenwicht zullen 
blijven vinden.

We staan daarenboven voor een nog grotere 
uitdaging. Nog meer dan vroeger zullen 

de hulpbehoevende slechtziende mensen 
voor ons moeten kiezen – lees het interview 
met directeur Jan de Smedt. De opdracht 
is simpel: we moeten de beste zijn. We 
moeten aan de top staan wat zorg en 
begeleiding betreft.

Het zal heel wat inspanningen kosten om 
dat edele doel te bereiken. Ik reken op u 
allen om dat doel de komende jaren waar 
te maken!

Paul De Broe, voorzitter

2 | knipoog BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE knipoog | 3



LAURENT LOVINFOSSE
“IK KREEG EEN NIEUW LEVEN, DANKZIJ LICHT EN 
LIEFDE”

Als kok had Laurent (60) een heel druk 
bestaan. Weinig thuis, geen tijd voor 
hobby’s. Tot hij tweeënhalf jaar geleden 
plotseling zwaar slechtziend werd. Nu 
vind je hem vooral in zijn klein 
appartementje, in Oostende. Hij vertelt 
ons hoe Licht en Liefde hem geholpen 
heeft om zijn leven terug in handen te 
nemen.

“Ik had al wat zichtproblemen, maar 
schreef die toe aan vermoeidheid. En toen, 
eind 2013, sloeg de aandoening keihard 
toe: netvliesloslating met proliferatieve 
vitreo-retinopathie. Met mijn linkeroog 
zie ik bijna niets meer, met mijn rechter 
twee tiende en nog een beetje kleur. Af 
en toe moet dat oog geopereerd worden. 
De oogbol wordt dan opnieuw gevuld, met 
siliconenolie. Binnenkort staat dat weer te 
gebeuren. Beter wordt mijn zicht niet meer 
en elke operatie houdt een risico in.

Door een goed gesprek met de dokter 
wist ik heel snel waar ik aan toe was. 

De eerste twee of drie dagen had ik het 
emotioneel moeilijk. Daarna heb ik de 
knop omgedraaid, want ik kon er toch niets 
meer aan veranderen.

‘En nu?’ dacht ik, toen 
ik terug thuis was. Je 
staat plotseling nergens 
meer. Gelukkig had 
de maatschappelijk 
assistente in het 
ziekenhuis mij gevraagd 
of ze Blindenzorg 
Licht en Liefde mocht 
inschakelen. Zo is Sarah 
hier gekomen.
Ook met haar had ik een heel goed 
gesprek. Ik vertelde wie ik was, wat ik deed 
en wat er aan de hand was. Ze luisterde 
naar mijn verhaal, mijn noden en wensen, 
en beschreef de mogelijkheden. Samen 
stippelden we een plan uit. Sarah heeft me 
ook ondersteund bij de verwerking.

Ze maakte voor mij een dossier op bij 
het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap en bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dat is 
nodig om tegemoetkomingen te krijgen. Ik 
werd ook ingeschreven bij de revalidatie in 
Gent. Daar leerde ik bijvoorbeeld met de 
witte stok lopen. We oefenden het volledige 
traject in van Oostende naar Gent, met 
trein en tram.

Lieve en Liesbeth, mijn ergotherapeuten 
bij Licht en Liefde, hebben me heel goed 
geholpen om het dagelijks leven weer in 

handen te nemen. Ik doe zoveel mogelijk 
zelf. Vier uur per week krijg ik hulp in het 
huishouden. Met mijn was ga ik naar de 
wasserij: het is te riskant om mijn eigen 
machine te bedienen. Boodschappen doe 
ik hier in de buurt. Ik heb het de route 
geleerd en neem mijn tijd. Wat ik niet zie, 
vraag ik.

Er zijn mensen die me helpen en anderen 
die dat niet doen. Voor sommigen kun je 
niet rap genoeg van de trein stappen, laat 
staan dat ze tijd hebben om je even te 
assisteren. Wat ik alleen kan, doe ik alleen. 
Maar dat is niet altijd makkelijk. In Brugge 
zijn er bijvoorbeeld grote werken bezig. De 
situatie verandert voortdurend. Dan is het 
flink oppassen en zoeken. Als ik naar een 
VeBeS-activiteit ga, komt Jan mij aan het 
station halen. Hij is volledig blind, maar 
kent Brugge veel beter dan ik.

Mijn job kan ik niet meer uitoefenen. Ik 
ben nog ingeschreven bij de VDAB, maar 
werken zit er waarschijnlijk niet meer in.

Ik volg kookles bij Licht 
en Liefde. Al ben ik dan 
kok, ik moet nu trucjes 
leren om te koken 
zonder te zien.
Verder lees ik veel luisterboeken en 
uiteraard de tijdschriften van Licht en 
Liefde. Ik heb twee beeldschermloepen: 
een grote en een kleintje voor mijn post. 
Mijn computer is uitgerust met vergroting, 
spraak en een toetsenbord met grote 
letters.

Licht en Liefde heeft me geholpen om 
het juiste materiaal te vinden. Ik heb de 
‘Blind d mobiel’ bezocht, waar ik alle 
opties kon uitproberen en vergelijken. 
Technologieleraar Lorenzo leerde me de 
iPad gebruiken. Met de iPhone heb ik te 
veel moeite. Daarom zal ik nu via Sarah 
een speciale sprekende gsm proberen, een 
heel makkelijk toestel. Ook de pc biedt veel 
kansen tot contact.

Er zijn zoveel mogelijkheden! Ik heb veel 
tijd om te vullen, maar ben altijd bezig. Dat 
komt ook doordat ik nu een uurtje nodig 
heb voor wat vroeger tien minuten duurde. 
De dagen gaan snel.

Bij VeBeS, de vereniging van Licht en 
Liefde, probeer ik aan activiteiten deel te 
nemen. Ik ga er naar de kookles, maar een 
gewone babbel aan de koffietafel vind ik 
even belangrijk. Zo leer ik immers mensen 
kennen. Ik heb er al enkele nieuwe 
vrienden gevonden.

Familie heb ik niet en van mijn oude 
vrienden komt er niemand meer: beetje 
bij beetje zijn ze weggebleven toen ik 
slechtziend werd. Dan is dat zo, hé. Het 
helpt niet als ik erover treur. Ik heb nu 
nieuwe vrienden.

Ik ben altijd positief. Klagen en zagen haalt 
niets uit. Het gebeurt natuurlijk dat ik 
een moment in de put zit. Maar dat is rap 
voorbij. Je mag je er niet in wentelen.

‘Ben je niet bang voor de nieuwe operatie?’ 
vroeg iemand mij. Maar het heeft geen 
zin om schrik te hebben. Ik weet wat er 
gaat gebeuren en dat het noodzakelijk is. 
Ofwel lukt het, ofwel niet. Als ik mijn zicht 
volledig verlies, dan zal ik me ook wel weer 
aanpassen.

Ik ken een slechtziende persoon die altijd 
depressief is. Als ik met hem probeer te 
praten, lukt dat niet. Hij is steeds negatief. 
‘Ga je eens mee naar de koffietafel in 
Brugge?’ vraag ik, maar hij gaat er niet op 
in. Er zijn allerlei kansen, maar je moet ze 
wel grijpen. Als je niets probeert, kom je 
niet verder. Voor sommige mensen heeft 
dat echter tijd nodig.

Al bij al heb ik veel geluk 
gehad. Ik mag er niet 
aan denken dat Licht 
en Liefde er niet was 
geweest. Dan stond ik 
nergens, terwijl ik nu 	 
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terug een leven heb.
Uit dankbaarheid voor wat anderen 
voor mij doen, ben ik gestart met 
vrijwilligerswerk. Ik zet mij in voor de 
dienst Thuisoppas van CM. Zo kan ik iets 
teruggeven aan de maatschappij. Dat vind 
ik belangrijk, want ik heb zelf al zoveel 
hulp gekregen. Momenteel volg ik een 
cursus gesprekstechnieken. De lessen 
komen per mail. Het boeit me! Ik heb ook 
een cliënt, maar die verblijft op dit moment 
in het ziekenhuis.

Onlangs is verlichtingsexpert Steven 
van Licht en Liefde het licht komen 
meten in mijn appartementje. Er komen 
nu aangepaste lampen en het plafond 
wordt wit geschilderd. Dat zal een grote 
verbetering zijn. Ik ben zelf ook uitgebreid 
getest, in het vlaamsoogpunt Antwerpen. 
Voorlopig behelp ik me met een speciale 
leeslamp, maar het keukengedeelte van 
mijn woonkamer is te donker. Met een 
goede verlichting zal ik veel meer durven.

Het is echt prachtig wat Licht en Liefde 
allemaal voor me doet. Als ik terugkijk, 
hebben we samen al een heel mooie weg 
afgelegd!”

Thuisbegeleider Sarah De Ruyck: 
“Bij Laurent passen we de klassieke thuisbegeleiding toe. Ik ben zijn dossierbeheerder. 
Samen bekijken we de mogelijkheden om zijn zelfstandigheid te vergroten en zijn 
wensen te doen uitkomen. Ik leg de contacten met andere diensten, binnen en eventueel 
buiten Licht en Liefde. Hij kan met al zijn vragen bij mij terecht.

Niet iedereen heeft die vorm van ondersteuning nodig. Bij sommige cliënten doe ik alleen 
administratie, zij contacteren zelf diensten. Maar er zijn erg veel cliënten die naast hun 
visuele beperking ook andere problemen hebben, bijvoorbeeld financiële. Zij hebben nood 
aan ruime hulp.

Ik ga langs wanneer Laurent het vraagt. Sowieso zie ik hem één keer per maand. Indien 
nodig bezoek ik hem vaker. Als binnenkort de woning van Laurent wordt aangepast, zal ik 
waarschijnlijk elke week langsgaan, om de aanvragen en aankopen te regelen.

Doordat Laurent vóór zijn 65ste bij ons aanklopte, komt hij in aanmerking voor maximale 
tegemoetkoming. Op dat gebied had hij veel geluk. Wie te laat contact opneemt of zijn 
handicap ‘te laat’ krijgt, zit in een heel ander parket. De terugbetaling van hulpmiddelen en 
diensten door de overheid is dan erg beperkt. Vergeet bijvoorbeeld maar de tussenkomst 
voor thuisbegeleiding. Wij doen ons best om ook de onfortuinlijke mensen zoveel en zo 
voordelig mogelijk te helpen. Voor ons lopen de kosten dan wel hoog op, terwijl wij er 
evenmin een subsidie voor krijgen…  

Ook enkele belangrijke nieuwe hulpmiddelen, zoals de iPad en de iPhone, worden nog 
niet terugbetaald. Veel mensen hebben helaas een kleine financiële marge. Laurent is zo 
iemand. Hij kiest er dan maar voor om sober te leven. Zo kan hij alle hulpmiddelen kopen 
en lessen volgen waar hij iets aan heeft.

De positieve ingesteldheid van Laurent maakt een wereld van verschil. Er zijn mensen die 
in een veel betere positie zitten qua oogaandoening, omkadering en financiën, maar zich 
veel slechter voelen en de mogelijkheden minder benutten. Laurent probeert alles, wat 
hem veel voordeel oplevert.”

SLECHTZIENDHEID BIJ SENIOREN

Onze ogen zijn wonderwel in staat om 
zichzelf te vernieuwen. Ze blijven altijd 
sprankelen en onze ziel spiegelen. Helaas 
worden ze, naarmate de leeftijd vordert, 
kwetsbaarder voor aandoeningen die 
tot slechtziendheid of blindheid kunnen 
leiden.

Wist u dat een kwart van de zestigplussers 
een ernstige oogziekte heeft zonder het 
te weten? In de helft van de gevallen gaat 
het om cataract, wat vlot te behandelen 
is. Andere oogziekten kunnen vertraagd 
of gestabiliseerd worden als u er op tijd 
bij bent. Ga regelmatig op controle bij uw 
oogarts!

• Cataract is een vertroebeling van de 
ooglens. Als u maar oud genoeg wordt, 
krijgt u er bijna zeker mee te kampen. 
Gelukkig is er een oplossing: onder 
plaatselijke verdoving wordt de lens 
vervangen door een kunstlens. Het 
resultaat is bijna altijd uitstekend: al na 
enkele dagen ziet u weer scherp en u 
hoeft vaak zelfs geen bril meer te dragen.

• Glaucoom ontstaat wanneer de oogdruk 
te hoog is. Lange tijd merkt u daar niets 
van. Uiteindelijk ontstaat tunnelzicht, wat 
kan evolueren naar volledige blindheid. 
De schade is onomkeerbaar. Ga om de 
twee à drie jaar naar uw oogarts voor een 
routinetest: wie er vroeg bij is, kan de 
aandoening onder controle houden.

• Macula-degeneratie tast de centrale 
gezichtsscherpte aan, doordat het 
netvlies aftakelt. In een vroeg stadium 
kunt u vervormingen zien en moeite 
krijgen met contrasten en kleuren. 
De agressieve variant kan vaak 
gestabiliseerd worden met lasertherapie 
of inentingen. Er is ook een tragere, 
minder erge variant, waar echter nog 
geen behandeling voor bestaat. 
 
 

• Diabetes kan de ogen eveneens 
aantasten. De problemen ontstaan door 
letsels aan de bloedvaatjes in het oog. 
Daardoor vallen stukken van het zicht uit. 
Bij diabetici die zich goed verzorgen en 
hun ogen regelmatig laten controleren, 
kan schade dikwijls vermeden of beperkt 
worden. Diabetes is een echte epidemie 
in onze geïndustrialiseerde wereld.

Leeftijdsgebonden oogaandoeningen 
zijn heel vaak te behandelen. Bij 70% 
van de mensen kan een visuele handicap 
voorkomen worden. In veel andere 
gevallen kan een behandeling de 
slechtziendheid beperken en blindheid 
vermijden.

LICHT EN LIEFDE HELPT!
Hartelijk dank voor uw 
steun, die ons toelaat om 
heel wat mensen terug te 
lanceren in het leven.



2% 
van de Vlamingen heeft een visuele handicap, 
dus één op vijftig mensen!

85%
van de slechtziende en blinde personen is 
ouder dan vijftig.

Het aantal mensen met een leeftijdsgebonden 
oogaandoening zal tegen 2030 stijgen met 
naar schatting

50%
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KOKKERELLEN MET DE OGEN DICHT
Christel Saenen uit Tessenderlo is 36 
jaar. Sinds 2011 schrijft ze recepten 
voor Knipoog. “Ik ben slechtziend en 
veel lezers hebben ook een visuele 
beperking”, zegt ze. “Daarom kies ik 
eenvoudige en lekkere recepten, die 
ik eerst met de hulp van mijn mama 
uitprobeer. Mijn papa heeft de beslissende 
stem: als hij het lekker vindt, komt het in 
Knipoog! Ik hoop dat de meeste mensen 
het een beetje goed en vooral lekker 
vinden.”

Dessert met aardbeien 
en room
Ingrediënten (voor 4 personen): 500 gram 
aardbeien, 4 eetlepels poedersuiker, 170 

gram Griekse yoghurt, 1 eetlepel suiker, 
250 ml (soja)slagroom

Bereiding: Was de aardbeien en verwijder 
de kroontjes. Pureer de helft van de 
aardbeien. Klop de slagroom stijf met de 
suiker. Voeg de aardbeienmix, slagroom, 
yoghurt en poedersuiker bij elkaar en 
meng voorzichtig. Neem een glazen potje 
of hoog glas en doe er een laagje in van de 
overgebleven aardbeien en dan een laagje 
aardbeienroom. Garneer met gehalveerde 
aardbeien.

Tip: Ik heb voor dit dessert opklopbare 
sojaroom gebruikt, maar je kunt natuurlijk 
ook voor de echte room kiezen.

1

2

4

63

5

HANDIGE HULPMIDDELEN VOOR DE 
VERZORGING
1. Bloeddrukmeter

Handig én degelijk, deze sprekende 
polsbloeddrukmeter. Hij meet de boven- en 
onderdruk en de hartslag. Het geheugen 
kan 120 metingen opslaan voor twee 
gebruikers 

2. Koortsthermometer

U drukt op de bedieningsknop en hoort 
een pieptoon. Nu kunt u uw temperatuur 
meten. Na enkele minuten zegt de 
thermometer het resultaat. Met twee 
celbatterijen.

3. Medicijndoos

Het is riskant om pillen uit te kiezen op 
het gevoel. Onze medicijndozen maken 
alles makkelijk en veilig. Er is zelfs een 
doos met alarm, zodat u de tijd tussen 
de innames kunt instellen. Dan klinkt 
bijvoorbeeld om de vier uur een pieptoon. 

4. Pilvergruizer

Dit stevige potje verbrijzelt uw pil als u 
het deksel dichtdraait. Er bestaat een 
vergruizer die ook een pil in twee helften 
kan snijden.

5. Autodrop

Uzelf oogdruppels toedienen, het is niet 
evident. Ook daar hebben we een handig 
hulpmiddel voor!

6. Nagelknipper

Waarom nog sukkelen? Er zijn 
nagelknippers met een vergrootglas en 
een opvangbakje. 

7. Weegschaal (niet afgebeeld)

Wat dacht u van een sprekende 
personenweegschaal? Na het afstappen 
hoort u uw gewicht. Houd wel in de gaten 
wie er meeluistert… Met één of meer 
batterijen, naargelang het type.
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Er bestaat nog veel 
meer!
Blindenzorg Licht en Liefde heeft een 
ruim aanbod van hulpmiddelen voor 
slechtziende en blinde mensen. Leden 
van onze vereniging VeBeS genieten van 
een voordelig tarief.

De catalogus vindt u op  
www.blindenzorglichtenliefde.be. U kunt 
ook een exemplaar aanvragen in zwartdruk 
of braille.

Contact: 050 40 60 52 (maandag tot 
donderdag van 9 tot 12 en van 13 
tot 16 uur); e-mail: hulpmiddelen@
vlaamsoogpunt.be. Wilt u langskomen in 
Varsenare, maak dan een afspraak.

Tijdens de zomervakantie 2016 is de 
hulpmiddelendienst gesloten van 18 tot 
en met 22 juli en van 15 tot en met 26 
augustus.

Wilt u wegwijs worden in het grote aanbod? 
Dan kunt u beter uw vlaamsoogpunt 
contacteren. Een ergotherapeute zal tonen 
wat voor u zoal interessant kan zijn. Dat 
kan ook aan huis gebeuren.

Leeshulpmiddelen via de 
‘orthoptist’
Een loep of loepbril, filterglazen, 
een digitale loep: iets voor u? Onze 
orthoptisten weten raad. Zij geven u graag 
een demonstratie met heldere uitleg. 

Indien nodig komen ze aan huis, dan kunnen 
ze uw wensen en behoeftes nog beter 
inschatten. Deze experten hebben inzicht 
in alle vormen van slechtziendheid. Ze 
verkopen niets, maar geven objectief advies. 
U kunt hen bereiken via het vlaamsoogpunt 
van Licht en Liefde in uw buurt. Achteraan in 
dit tijdschrift staan de adressen.

Optimale verlichting 
dankzij de lichtadviseur 
Wist u dat onze woningverlichting vaak 
weinig efficiënt is? 

Foute lampen in onze leefruimtes doen 
ons minder goed zien. Een eenvoudige 
aanpassing kan uw leescomfort sterk 
verhogen. Misschien hebt u dat dure 
leeshulpmiddel dan niet nodig. Maak een 
afspraak met een lichtadviseur bij uw 
vlaamsoogpunt.

Technologische 
hoogstandjes in de  
‘Blind d mobiel’
De ‘Blind d mobiel’ is een rijdende 
demonstratieruimte. U leert er hoe 
technologische hulpmiddelen kunnen 
helpen als u een visusbeperking hebt. 

Onder meer brailleleesregels, grote 
beeldschermen, vergrotingssoftware 
en spraakweergave worden op een 
begrijpelijke manier gedemonstreerd door 
experten. U kunt alles zelf uitproberen. Het 
advies is objectief: er wordt niets verkocht.

Ook de website van de Blind d mobiel 
is een aanrader. U leert er het aanbod 
kennen. Zie www.blinddmobiel.be

Voor meer info kunt u mailen naar 
blinddmobiel@lichtenliefde.be. Een 
afspraak maakt u via uw vlaamsoogpunt. 
Wilt u een technologisch hulpmiddel lenen 
omdat u geen financiering krijgt van de 
overheid, of om een tijdelijke nood op te 
vangen? Vraag info in uw vlaamsoogpunt.

dd

‘Wegens groot 
succes…’
De ‘low vision aan huis’ en de ‘Blind 
d mobiel’ worden steeds drukker 
geraadpleegd. Uitbreiding dringt 
zich op, maar is niet evident als de 
middelen ontbreken. 

Uw steun helpt onze droom 
verwezenlijken om de slechtziende 
en blinde mensen in heel Vlaanderen 
vlotter te bereiken. Wilt u helpen, 
contacteer dan de directie: desmedt.
jan@lichtenliefde.be, 0473 95 75 51
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JAN DE SMEDT DIRECTEUR 
VAN LICHT EN LIEFDE
“WE WILLEN NU EENMAAL IEDEREEN 
HELPEN”
Aan het roer van Blindenzorg Licht en 
Liefde staat Jan de Smedt, 56 en papa van 
twee zonen. Al heel zijn professionele 
carrière is hij actief in de welzijnszorg, 
waarvan de laatste dertien jaar bij ons. 
Wat is zijn visie op de organisatie en haar 
uitdagingen?

“Tijdens mijn opleiding 
als ergotherapeut zei 
een leerkracht dat je 
de beschavingsgraad 
van een samenleving 
kunt meten aan de 
wijze waarop ze omgaat 
met mensen met een 
beperking. Die uitspraak 
blijft mij motiveren.”
“In mijn twee werkopdrachten voor ik bij 
Licht en Liefde kwam,”, vertelt Jan, “mocht 
ik de ervaring opdoen om organisaties 
te helpen in een minder riante periode. 
Een organisatie moet evolueren, al hoort 
men dat niet altijd graag. Ze mag niet 
blijven stilstaan bij wat niet lukt, want 
dan gaat ze achteruit. De kunst is om met 
een voldoende aantal enthousiaste en 
geïnspireerde mensen een model te vinden 
dat sterker is dat wat al geprobeerd werd.

Ook bij Licht en Liefde ben ik gestart in 
moeilijke tijden. Crisissen komen niet 
altijd door een slechte aanpak. Ze ontstaan 
dikwijls als mensen hard proberen om 

zaken vooruit te krijgen. Dan kunnen ze 
elkaar onbewust in de vernieling rijden. 
Het was nodig om dat te doorprikken en 
de krachten te bundelen. Dat bracht ons 
in andere vaarwaters, waar wel groei 
mogelijk was.

In ruim tien jaar zijn het personeel, 
het cliënteel, onze activiteiten en de 
grondigheid waarmee we ze aanpakken 
toen verdrievoudigd. Dat is nochtans geen 
garantie dat het goed blijft gaan, want er 
spelen ook omgevingsfactoren mee. We 
moeten onszelf continu heruitvinden.

Licht en Liefde draait voor het grootste 
deel op liefdadigheid, solidariteit. Met 
relatief weinig middelen doen we wonderen 
voor duizenden blinde en slechtziende 
mensen in Vlaanderen. We zijn bekend en 
hebben een goede reputatie, dus worden 
we heel veel gevraagd.

Als je ziet hoeveel 
mensen wij op een of 
andere manier helpen: 
dat maakt Licht en 
Liefde echt uniek. Onze 
achilleshiel is dat we het 
niet kunnen laten om op 
alle vragen in te gaan.
In 2015 moesten we noodgedwongen gas 
terugnemen om te overleven. Minder 
financiële middelen betekent vooral minder 
personeel. Tot onze grote spijt moesten 
we goede medewerkers laten vertrekken. 

Nu kijken we weer vooruit. Maar we waken 
erover dat we de financiering steeds rond 
krijgen. Elke euro moet uiterst doeltreffend 
ingezet worden.

Als je met minder mensen bent, moet 
je de mouwen opstropen. Je hebt dan 
niet de kans om wekelijks met elkaar 
te overleggen en om voortdurend te 
communiceren. Ik werkte twintig jaar in de 
gesubsidieerde zorg. Daar zag ik hoeveel 
tijd en inzet van medewerkers – en dus ook 
financiële middelen – gebruikt werden om 
mensen met elkaar te doen overeenkomen. 
Als er dan een keuze gemaakt is, wil dat 
nog niet zeggen dat die beter is. In die 
zin denk ik dat we met de totaliteit van de 
welzijnszorg meer aankunnen dan wat er 
momenteel gedaan wordt.

Hoe houden we het vol en hoe kunnen 
we ons blijven positioneren? Dat kan 
doordat we altijd ingezet hebben op de 
handicapspecifieke expertise: weten hoe 
je een blinde of slechtziende persoon kunt 

helpen om levenskwaliteit te vinden. Daar 
willen we steeds beter in zijn. Ook in de 
toekomst zullen we die strategische keuze 
blijven maken. Dat is helaas niet de weg 
die ons de meeste middelen garandeert.

De Vlaamse samenleving hanteert vandaag 
fundamenteel andere principes dan 
vroeger. Het is niet meer de dienstverlener 
die kiest wat er voor een blinde of 
slechtziende persoon nodig is. Dat doet 
die persoon nu zelf. De overheid geeft de 
middelen niet meer aan de organisaties, 
maar aan de mensen met een beperking. 
Zij beslissen wat ze ermee doen.

Eigenlijk zijn dat extra kansen om onze 
expertise ter beschikking te stellen. Op 
basis van inzicht zorgen wij ervoor dat 
mensen zich een goed idee kunnen vormen 
van wat voor hen allemaal nuttig en 
bereikbaar is.
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Helaas vallen alle 
mensen die hun 
handicap niet vóór 
hun 65ste verjaardag 
hebben gekregen én 
geregistreerd, uit de boot 
voor allerlei systemen 
van tegemoetkoming.
Tachtig procent van de personen met 
een visuele handicap zijn in dat geval, 
want veel oogaandoeningen ontstaan 
op latere leeftijd. Zij vallen terug op 
een tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden, via de Vlaamse Sociale 
Bescherming (opvolger van de Vlaamse 
Zorgverzekering). Voor velen is die 
ondersteuning ontoereikend. Nochtans 
hebben ook zij nog een hele weg te gaan, 
want mensen leven steeds langer.

Een visuele handicap hoeft op zich geen 
zware beperking te zijn, als je maar 
voldoende hulp aangereikt krijgt. Je hebt 
bijvoorbeeld niets aan een hulpmiddel als 
je niet weet hoe je het kunt gebruiken. 
Neem de iPhone: daar moet je mee leren 
werken om alle kansen te benutten.

Voor al die 65-plussers moet de 
tegemoetkoming dus echt omhoog! Maar 
intussen willen wij hen niet aan hun lot 
overlaten. Dankzij de vele giften en legaten 
die we krijgen, kan Licht en Liefde heel 
wat mensen helpen die anders in de kou 
zouden staan.

Onze speciale plannen voor de nabije 
toekomst? In Varsenare willen we een 
hedendaagse zorgwijk creëren waarin 
plaats is voor mensen die blind of 
slechtziend zijn. De crisis heeft voor 
vertraging gezorgd, maar de volgende 
twee, drie jaar moet dat project kunnen 
ontkiemen. We hebben ook kleinere 
woonprojecten in Gent (vlakbij ons 
herscholingscentrum Sint-Rafaël) en 
Overpelt (samen met partners).

Verder willen we onze expertise blijven 
verdiepen om mensen te leren werken 
met hedendaagse technologie, om hun 
kwaliteit van leven te verbeteren. In 
Veltem werken we aan een Belgisch 
expertisecentrum op het gebied van 
nieuwe verlichtingstechnieken. Die zijn 
een grote toegevoegde waarde voor 
slechtzienden.

Mensen en bedrijven die geïnteresseerd 
zijn om de samenleving iets terug te 
geven vooraleer de overheid hen met 
belastingen of successierechten aanpakt, 
kunnen we heel concrete voorstellen op 
maat doen. In ieders omgeving zijn er 
mensen die kampen met een slecht zicht. 
Op allerlei manieren kunt u veel voor hen 
betekenen. Help Licht en Liefde om het 
verschil te maken. Heel hartelijk dank 
voor alle steun die we mogen ontvangen!”

ONZE WAARDEN 
Elke persoon heeft recht op een waardig leven. Een waardig leven is een inclusief leven 
als volwaardig burger. Licht en Liefde wil blinde en slechtziende mensen helpen om dat 
te bereiken.

Respect voor en vertrouwen in de mogelijkheden van de persoon is daarbij essentieel. 
We willen samen met hem of haar een weg gaan, in een verzorgde relatie met elkaar. Die 
relatie is gebaseerd op wederzijdse ‘waardigheden’: gelijkwaardigheid, eigenwaardigheid, 
rolwaardigheid, levenswaardigheid, menswaardigheid.

De vraag van de blinde of slechtziende persoon stuurt de hulpverlener. Onze relatie 
gedurende het traject naar resultaat is open, steeds bespreekbaar en helder.

Om goed te kunnen helpen, moeten we zorgvuldig deskundigheid opdoen, verzamelen, 
levendig houden en vrijwaren voor de toekomst. Daartoe gebruiken we alle mogelijke 
kanalen en middelen. We willen bewust de regionale grenzen overschrijden. 

We werken graag samen met andere organisaties. Geen dubbel werk doen geeft ons de 
kans nieuwe gebieden in deskundigheid te betreden.

Er is geen deskundigheid zonder dat ervaringsdeskundigheid ermee is afgetoetst. 
Daarom leven en werken we zoveel mogelijk samen met blinde en slechtziende mensen, 
als onuitputtelijke bron voor onze expertise. Om dezelfde reden ondersteunen we, waar 
mogelijk, de organisaties van blinden en slechtzienden.

Naast door de overheid georganiseerde solidariteit (ziekteverzekering, 
overheidsagentschappen,...) vragen we actief extra middelen aan wie een warm hart 
heeft voor mensen met een visuele handicap. Wij vinden het belangrijk dat deze vorm van 
solidariteit blijft bestaan: het is de verzekering voor een warme samenleving.

We waarderen onbaatzuchtige inzet door vrijwilligers en beschouwen die als zo authentiek 
dat we een deel van onze werking daarop baseren. Dit zorgt ervoor dat we meer mensen 
beter en warmer kunnen bijstaan.

Dit alles is voor ons ‘Licht en Liefde’!
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XiNiX: EEN ONVERGETELIJKE ERVARING!

XiNiX is een uniek inleefproject van 
Licht en Liefde. Blinde en slechtziende 
gidsen leiden u binnen in een volledig 
donkere ruimte. Daar ontdekt u een 
straat, een markt, een park, een woon- of 
ziekenhuiskamer, een klasje. Alles is net 
echt, dus met veel hindernissen!

Zo ervaart u hoe blinde mensen de 
wereld beleven. Voor één keer zijn de 
rollen omgekeerd: uw blinde gids vindt 
probleemloos de weg, terwijl u aan hem 
of haar overgeleverd bent. Een absolute 
aanrader!

In de belevingsruimte in Varsenare worden 
ook diners en concerten georganiseerd. 
Onvergetelijk voor uw team, vereniging, 
bedrijf of familie: u komt er als een ander 
mens buiten!

Meer info via 0473 95 13 88, xinix@
lichtenliefde.be of www.lichtenliefde.be

Wie helpt ons met de verdere 
ontwikkeling van dit project? We zoeken 
creatieve en ondernemende partners om 
inleefervaringen in diverse formats aan te 
bieden. Contacteer de directie voor meer 
info: desmedt.jan@lichtenliefde.be,  
0473 95 75 51

Maandagochtend in Varsenare. De zon schijnt en bij Licht en Liefde zijn twaalf leerlingen 
op bezoek. Ze kwamen met de fiets, uit Brugge. De foto toont hun tweewielers, netjes 
geparkeerd op het grasveld.

Licht en donker: daarover gaat de beklijvende ervaring die ze vandaag bij XiNiX beleven. 
Daarover gaat ook fotografie. En daarover gaat het leven, dat een voortdurende variatie 
is van helder en duister.

MADE IN VARSENARE
DE CREATIES VAN LICHT EN LIEFDE HEEM
Op zoek naar originele handgemaakte 
spulletjes? Dan is het winkeltje van Licht 
en Liefde Heem in Varsenare absoluut 
een bezoek waard. Ongelooflijk maar 
waar: alles wordt gemaakt door of met 
medewerking van blinde en slechtziende 
mensen. Ze doen het met heel veel liefde. 

Licht en Liefde Heem is een tehuis en 
dagcentrum voor volwassenen met 
een visuele handicap en bijkomende 
beperkingen. In het tehuis en studio’s 
vlakbij vinden 32 mensen accommodatie. 

Het dagcentrum staat ook open voor 
niet-bewoners. Allerlei creativiteit is 
daar mogelijk, volgens ieders wensen en 
capaciteiten. De stijlvolle werkstukjes zijn 
te koop tegen vriendelijke prijzen.

Beeb Koelman begeleidt het naai-, Trui 
Mollet het weefatelier. We spraken 
ook met drie deelnemers: bewoners 
Marleen Van Boven en Ria Scharlaken en 
dagdeelnemer Melissa Dobbelaere.
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Trui: “In ons atelier hebben verschillende 
mensen hun eigen weefgetouw, waar ze 
prachtige creaties op maken. We doen 
ook handwerk: breien, haken, borduren. 
De twaalf deelnemers komen niet 
allemaal tegelijk. Iedereen heeft zijn eigen 
weekprogramma.”

Beeb: “Het naaiatelier telt minder 
deelnemers, ongeveer de helft. We 
naaien met de hand en met de machine. 
Daarnaast maken we kaartjes en wordt er 
gebreid.”

Trui: “Samen organiseren we ook speciale 
workshops voor een grotere groep. 
Juwelen maken, bijvoorbeeld.”

Beeb: “We speuren constant naar nieuwe 
ideeën. Thuis heb ik een hoedenatelier, 
maar ik merk dat mijn inspiratie vooral 
naar hier vloeit…”

Trui: “Ook op reis zijn we altijd op zoek. 
Het is sterker dan onszelf. Soms komen 
deelnemers met een idee. Niet alles is 
haalbaar, maar vaak lukt het toch. Kleine 
aanpassingen kunnen het verschil maken.”

Oefening baart kunst
Aan de hals van Marleen hangt een 
charmant zelfgemaakt gsm-zakje. “Ik brei 
ook kinder- en gewone dekens”, vertelt ze. 
“En ik naai hartjes. Ik doe het heel graag!”

Trui: “Marleen breit ook thuis, maar zij 
is de enige die dat kan. Ria en Melissa 
hebben hun bezigheid dankzij het atelier.”

Beeb: “Eind vorig jaar heb ik Melissa 
leren breien. Ze had dat nog nooit gedaan. 
Melissa is volledig blind. Het is gelukt en 
dat was een grote overwinning, voor ons 
allebei. Ze heeft wel hulp nodig.”  

Trui: “Licht en Liefde Heem doet ook 
industrieel werk. Dat gebeurt in opdracht, 
met een tijdslimiet en dus een zekere 
druk. Hier bij ons staat ontspanning 
voorop. We zorgen er wel voor dat alles 
af raakt en mooi is. De mogelijkheden 
van de deelnemers verschillen. Komt er 
iemand bij, dan is het zoeken wat kan. 

Wij vinden altijd iets waar die persoon 
zijn vaardigheden in kwijt kan en dat 
verkoopbaar is. Oefening baart kunst. Weet 
je nog, Ria, de eerste lapjes die je breide?”

Ria: “Ja, ik breide vergieten… (lacht) Maar 
nu niet meer, hoor!”

Trui: “Marleen, jij zou meer dan een winkel 
kunnen vullen met alles wat je al gemaakt 
hebt.”

Beeb: “Voor mij heeft ze een deken 
gebreid. Een heel grote, gemaakt op twee 
pennen. Ze neemt haar werk zelfs mee op 
de trein!”

Of ze het niet erg vinden om zo’n stuk dan 
te verkopen? “Nee,” zegt Ria, “dan 
beginnen we aan een ander!”

Steeds nieuwe creaties
Melissa: “Ik rijg ook pareltjes. Daarmee 
maken we theelichthouders.”

Beeb: “Met fimoklei hebben ze oorbellen 
gemaakt.”

Marleen: “Voor de wenskaartjes heb ik 
tekst in braille getypt. Ideaal om een blinde 
persoon iets te wensen.”

Beeb: “In het begin versierden we onze 
kerstkaartjes met braille dat uit een tv-
boekje geknipt was. Maar blinde mensen 
lazen dat, natuurlijk…”

Marleen: “Marianne heeft weer ruzie met 
Ann…” (lacht)

Kussens, zitzakovertrekken, 
kersenpitkussens, pannenlappen, 
beertjes, voddenpoppen, sjaals, 
juwelen, dekentjes, versiering 
voor de kinderkamer, 
wenskaarten…: de creaties van 
Licht en Liefde Heem zijn erg 
gevarieerd en hoogst origineel 
uitgevoerd.

Marleen: “Met de beren zijn we begonnen 
toen we dat geleerd hadden in de 
hobbyclub van VeBeS, de vereniging van 
Licht en Liefde. We hebben ook muizen.”

Trui: “Het aanbod varieert voortdurend. Je 
vindt het in ons huiswinkeltje. Er zijn geen 
openingsuren: ons personeel kan op elk 
moment helpen.”

Beeb: “Spijtig dat het winkeltje niet zo 
vlot te vinden is. Het heeft immers geen 
buitendeur. Je moet de parking over 
naar ons hoofdgebouw en kunt dan bij de 
ingang de etalages bekijken. Om binnen te 
raken, moet je je melden aan het onthaal. 

Daardoor blijven nieuwigheden soms lang 
onopgemerkt, waarna ze opeens veel 
succes hebben als we ze ergens tonen.”

Trui: “Vroeger had Licht en Liefde Heem 
haar eigen kerstmarkt. Daar werkten we 
het hele jaar naartoe. Nu trachten we één 
of twee kerstmarkten buitenshuis te doen. 
Het is elk jaar weer zoeken.”

Een webwinkel is er niet. “We zijn immers 
een klein groepje,”zegt Beeb, “met een 
kleine productie. Een webshop vraagt een 
constant aanbod. Aan een beer zijn we 
bijvoorbeeld lang bezig. Als iemand er dan 
drie wil, wordt het moeilijk. Wij moeten 
ook elke creatie voorbereiden en afwerken. 
In mijn atelier is er een vrijwilligster die 
helpt. Bij het stikken knip ik alles met een 
naad en de deelnemers stikken dan langs 
bierkaartjes.” Maar het resultaat mag 
gezien worden.

Beeb: “Ja, hè!”

Trui: “En we hebben eigenlijk geen budget. 
Wij zijn kampioenen in goede stofjes 
vinden en bruikbare wolletjes krijgen… Ook 
dat is creatief zijn. Met de opbrengst van 
de verkoop kunnen we nieuw materiaal 
aankopen. Maar dat wordt moeilijker. 
Breien en naaien zijn weer volop in de 
mode en daardoor wordt stof duurder.”

Vier weverkens
Melissa: “Het is heel gezellig bij ons. Als 
er iemand verjaart, trakteert die, met cider 
zonder alcohol. In de zomer werken we 
buiten.”

Marleen: “Er wordt ook gezongen en 
gedanst. Elk heeft zijn favoriete zanger, 
ik zelfs twee! Dan zetten we de radio even 
luider.”

Ria: “Als ik naar de kapper ben geweest, 
kan ik weer nieuwe moppen vertellen!” 

Zijn er eigenlijk ook mannen in de ateliers? 
“Ja,” zegt Trui, “ik heb vier wevers: Marc, 
Dieter, Pjel en Bart. Inderdaad: Bart de 
wever!” (lacht)
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Marleen: “Het naaiatelier is wel een 
vrouwenclub.”

Beeb: “Als we voltallig zijn, is het atelier 

een beetje klein. Maar dat komt ook 
doordat ik niet zoveel orde heb…” Geen 
probleem: het oogt fantastisch en enorm 
inspirerend!

Trui: “Deze zomer hebben we een mooi project in ont-moetingscentrum tVaartje in 
Lissewege. Op vier donderdagen en één vrijdag kun je ons daar aan het werk zien. Je vindt 
er ook producten uit ons winkeltje. Voor de deelnemers is dat een mooie afwisseling en de 
mensen zien dan hoe ze werken.”

Marleen: “We zijn heel blij dat we dat mogen doen.”

Afspraak op 14, 22 en 28 juli, 4 en 11 augustus, telkens van 13 tot 18 uur. Allen daarheen!

Licht en Liefde Heem (Huis 45), Oudenburgweg 45, 8490 Varsenare, tel. 050 40 50 40, 
info@huis45.be, www.huis45.be
www.tvaartje.be

Van links naar rechts: Melissa, Beeb, Ria, Trui

EEN ZOMER IN HET
TEKEN VAN ‘VLIEG’
Wat nu? Krijgen we deze zomer een 
invasie van vliegen? Hopelijk niet! Maar 
er is in de grote vakantie wel een verband 
tussen ‘Vlieg’ en Blindenzorg Licht en 
Liefde. Hoe zit dat precies en wat hebt u 
eraan?

‘Vlieg’ is een bekend en succesvol project 
van CultuurNet Vlaanderen. Een grappig 
vliegje wijst gezinnen met jonge kinderen 
de weg naar massa’s culturele activiteiten. 
Tijdens de volledige vakantie is er een 
‘Schattenjacht van Vlieg’ in bibliotheken, 
musea en cultuurhuizen. 

Deze zomer luidt het thema: ‘Zie jij wat 
ik zie?’ Blindenzorg Licht en Liefde werd 
uitgenodigd om projectpartner te worden. 
Daar zijn we heel graag op ingegaan!

Verwondering doet 
anders kijken
Goedziende mensen worden voortdurend 
door beelden geprikkeld. Iedereen 
verwerkt die prikkels verschillend. 
Kinderen ervaren anders dan volwassenen. 
Zij kijken met verwondering, met een 
‘open blik’. Verwondering maakt mensen 
bewust van hun filters en oogkleppen. 
Het opent een weg naar fantasie en 
horizonverruiming.

Wat als kinderen onze visuele gidsen 
zouden zijn? Wat als we van bril konden 
wisselen? Wat als we kijken met onze oren, 
handen of neus? Met de zomeractie van 
2016 willen we de dialoog over ‘perspectief’ 
stimuleren en iedereen op verschillende 
manieren laten kijken.

Licht en Liefde helpt de vele 
organisatoren om passende activiteiten 
te bedenken. Zo bijvoorbeeld S.M.A.K. in 
Gent: van 1 juli tot 31 augustus krijgen 
gezinnen daar een heel bijzondere, 
inclusieve ontdekkingstocht aangeboden. 
Kijk samen op verrassende manieren 
naar kunst en naar de wereld. Een 
ontdekkingsboekje helpt u op weg. Daar 
staat ook braille in, bij Licht en Liefde 
gedrukt. Ga op speurtocht en vind een 
fenomenale schat! We mogen natuurlijk 
niets verklappen…

Vorig jaar maakte CultuurNet Vlaanderen 
een speciaal themaboek bij de 
schattenjacht. Dit jaar werd gekozen voor 
het bekroonde prentenboek ‘Rare snuiters’ 
van Blindenzorg Licht en Liefde, omdat het 
perfect in de zomeractie van Vlieg past.

Van rare snuiters gesproken: wist u dat 
het oog van een vlieg uit duizenden kleine 
oogjes bestaat? Deze zomer ontdekken 
we op tal van plaatsen duizend-en-één 
manieren van kijken!

Meer info: 
• www.UITmetVlieg.be/schattenvanvlieg 
• http://smak.be/nl
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OP ONTDEKKING MET ‘RARE SNUITERS’
Op zoek naar een prachtig én zinvol 
cadeau? Een boek dat alle kinderen (5 tot 
12 jaar) boeit? Met prenten en gedichten 
die meerdere zintuigen aanspreken 
en ook ideaal zijn voor kinderen met 
een visuele beperking, dyslexie of een 
autismespectrumstoornis? Wat dacht u 
van ‘Rare snuiters’?  

 Dit bekroonde prenten- en gedichtenboek 
(met MP3-cd) van Freya Vlerick en Jan 
Dewitte werd uitgegeven door Blindenzorg 
Licht en Liefde, in samenwerking met 
Poëziecentrum vzw en met steun van 
Cera, de Koning Boudewijnstichting, 
Luisterpuntbibliotheek en het Vlaams 
Oogfonds. Je kunt het lezen met je oren, 
bekijken met je vingers en voelen met je 
ogen! Iedereen kan meedoen, ook wie niet 
op de gewone manier leest.

Al luisterend en voelend ontdekt u hoe 
blinde en slechtziende mensen met hun 
vingers en hun oren kijken. De cd werkt 
als een echte ‘gps’ voor de voelende 
vingers. Spannend! Tegelijk zijn de rare 
snuiters een feest voor de ogen. Zien of 
niet zien, wel of niet gezien worden: dit 
prachtige boek laat u daar spelenderwijs 
over nadenken. U leert zelfs de braillecode 
kraken!

 ‘Rare snuiters’ kost 35 euro en is alleen 
te koop bij Blindenzorg Licht en Liefde: 
docu@lichtenliefde.be, tel. 050 40 60 53. Er 
zijn geen verzendkosten. Ook verkrijgbaar 
in het Frans (‘Binettes Bizarres’) en het 
Engels (‘Snizzly Snouts’). Op aanvraag 
ontvangt u kosteloos een begeleidende 
ideeënbundel via mail.

NIEUW: verras familie, vrienden of 
relaties met ‘Rare snuiters’ als geboorte-, 
communie- of verjaardagscadeau! Wij 
bezorgen hen tegen de juiste datum 
een heel speciaal exemplaar: feestelijk 
verpakt, gesigneerd en aangevuld met 
twee speciaal ontworpen blinddoekjes, 
om blindheid en slechtziendheid na te 
bootsen. Met zo’n uniek relatiegeschenk 
geeft u Licht en Liefde extra steun. Prijs: 
60 euro.

Meer info: www.raresnuiters.be

Outstanding Books
for Young People with 
Disabilities 2013

White Raven 
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Een schrijvende inktvis, een allergisch schaap, 
een tapir die zich een olifant waant… 
Alle dieren in Rare Snuiters hebben speciale 
trekjes. Zowel de gedichten als de prenten 
prikkelen de fantasie en zijn tegelijk 
herkenbaar.

Iedereen kan volop van dit boek 
genieten, ook wie moeilijk of anders 
leest (visuele beperking, dyslexie, 
autismespectrumstoornis…). Duidelijke 
letters, goede contrasten, reliëf, audio en 
braille maken alle pagina’s toegankelijk én 
extra mooi. De cd beschrijft elke prent in 
detail en werkt als een ‘gps’ voor de voelende 
vingers! Spelenderwijs ontdekken de lezers 
zo elkaars ervaringswereld.

Freya Vlerick is een jonge, beloftevolle 
illustrator; Jan Dewitte schrijft voor kinderen 
en werkt voor blinden en slechtzienden. De 
inclusieve formule bedachten zij samen, in 
overleg met alle doelgroepen.

E e n  p r e n t e n -  e n  g e d i c h t e n b o e k 
      om te lezen met je oren,
      om te bekijken met je vingers,
      om te voelen met je ogen

Jan Dewitte 
Freya Vlerick
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WAT ZIET EEN BABY?

In de eerste levensweken van een baby 
vinden grote veranderingen plaats. 
Vlak na de geboorte begint de baby 
vanzelf te ademen. Hij huilt en maakt 
contact. Voelen en horen kan hij al goed, 
maar hij ziet heel beperkt. Tijdens het 
eerste levensjaar zal het zicht zich sterk 
ontwikkelen. Maar wat ziet een baby nu 
juist?

Net na de geboorte heeft het kindje een 
heel wazig zicht. Het kan licht, vormen en 
beweging onderscheiden, maar kleuren 
zijn nog moeilijk. Een pasgeboren baby ziet 
alles in een grijze waas. Hij ziet het gelaat 
van de persoon die hem vasthoudt, maar 
kan nog niet zijn beide ogen op iets richten. 
De ogen blijven tot twee maanden dwalen.

Het zicht van een drie maanden oude baby 
wordt steeds scherper. Focussen op één 
punt gaat veel beter. Hij volgt bewegingen 
zonder zijn hoofd te moeten draaien. Ook 
kleuren worden stilaan duidelijker. Hij 
steekt zijn hand uit naar voorwerpen, maar 
kan ze nog niet vastpakken.

Vanaf een leeftijd van vijf maanden worden 
kleuren veel helderder. Ook diepte en 
afstand worden duidelijker. 

De baby gaat dingen vastpakken. Hij begint 
ook ‘objectpermanentie’ te begrijpen: 
een balletje dat onder de kast rolt, is er 
nog altijd. Daarnaast verbetert zijn oog-
handcoördinatie.

Op negen maanden is het 
gezichtsvermogen al bijna gelijk aan 
dat van een volwassene. Het kind kan 
nu focussen op objecten en ze volgen. 
Het herkent mensen op afstand. U kunt 
het kind stimuleren met spelletjes zoals 
‘verstoppertje’. Het zicht van een twaalf 
maanden oude baby is net zo scherp en 
helder als dat van een volwassene.

In onze uiterst visueel ingestelde wereld 
worden kinderen van jongsaf getraind om 
hun ogen voortdurend te gebruiken. Denk 
maar aan de vele beeldschermen die ze 
voor van alles en nog wat raadplegen. Het 
gevolg is dat voelen en luisteren minder 
aandacht krijgen. Behalve bij blinde 
kinderen, uiteraard. Van hen kunnen we 
leren dat we veel missen als we ‘blind’ 
vertrouwen op onze ogen en onze andere 
zintuigen verwaarlozen!

(Bron: Vision Direct)

KNIPOOG is het viermaandelijks tijdschrift van Blindenzorg Licht en Liefde 
vzw en haar partners VeBeS, Licht en Liefde Heem, Sint-Rafaël en KMBS. Dit 
speciaal nummer werd samengesteld door medewerkers van Licht en Liefde. Het 
verschijnt in gewone druk (met veel aandacht voor een goede leesbaarheid), braille, 
gesproken en digitale vorm.

Eindredactie: Jan Dewitte 
Foto’s: Joke Daelemans 
Lay-out: Hanne Ninclaus, www.toech.be 
Redactieadres: Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare 
(docu@lichtenliefde.be) 
Verantwoordelijke uitgever: Jan de Smedt, Oudenburgweg 40,  
8490 Varsenare

Gelieve bij overname van teksten de bron te vermelden.
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LESLEY DE CEULAER
“NIEMAND MOET ME ZEGGEN WAT IK WEL 
OF NIET KAN”
Ze werd onlangs veertig en heeft tijd te 
kort. Lesley De Ceulaer is volledig blind, 
maar enorm dynamisch. Bij Licht en 
Liefde zet ze zich in voor de 
ledenvereniging VeBeS en als 
ervaringsdeskundige.

“Tot mijn negen jaar kon ik volledig perfect 
zien”, vertelt Lesley. “Op een ochtend – 
mijn verjaardag – stond ik op met heel 
wazig zicht. Ik heb drie maanden in het 
ziekenhuis gelegen, waar mijn zicht bleef 
achteruitgaan. Uiteindelijk werd ik blind 
verklaard, al kon ik nog wel felle kleuren 
en bepaalde omtrekken zien. Tien à twaalf 
jaar geleden is ook dat laatste beetje 
verdwenen. Nu zie ik alleen het verschil 
tussen licht en donker. De oorzaak is nog 
steeds niet bekend.

Ik ben de middelste in een gezin van vijf 
kinderen. Dat was erg handig in mijn jeugd. 
Eerst namen mijn oudere broers mij overal 
mee naartoe; toen ze het beu werden, 
kon ik met mijn jongere zussen mee! Ik 
heb twee diploma’s: maatschappelijk 
werk en criminologie. Na een stage in 
de gevangenis van Hoogstraten kreeg 
ik daar een tijdelijk contract. Ik had er 
kunnen blijven, maar de verplaatsing was 
heel moeilijk. Op de duur bleef ik in de 
gevangenis slapen, wat sociaal niet vol te 
houden was…

Mijn partner leerde 
ik kennen op de 
hogeschool. Hij wist 
waar hij aan begon, maar 
mijn handicap bleek 
nooit een probleem. Hij 

is ook mijn beste vriend. 
We zijn al twintig jaar 
samen en hebben een 
geweldige relatie.
Er zijn natuurlijk dingen die ik niet kan, 
wat soms frustrerend is. Als ik aan mijn 
eten begin, iets te kort heb en niet tot in 
de winkel geraak, dan stuur ik een mailtje 
naar zijn werk, om te vragen of hij het wil 
meebrengen. Maar het kan evengoed dat 
hij mij belt: ‘Schat, ga je voor mij eens naar 
de gemeente? Ik heb een document nodig’. 
We hebben nooit een onevenwicht gevoeld 
en mijn partner moet voor mij niets 
opgeven. Ik ga mee naar de cinema, omdat 
ik dat zelf ook heel graag doe. Hij gaat met 
mij naar activiteiten van VeBeS.  

Ik ben een levensgenieter, absoluut geen 
huismus en volledig geïntegreerd in de 
gewone wereld. Tot een jaar of tien geleden 
had ik geen enkel contact met andere 
blinde en slechtziende mensen. Toen 
leerde ik twee blinde zussen kennen, wat 
bijzonder aangenaam was. Zij maakten me 
warm om vormingen te geven en me in te 
zetten voor ‘Zicht op Cultuur’, een sociaal-
culturele beweging die Licht en Liefde had 
gelanceerd. ‘Ik wil wel eerst zien of die 
andere blinden meevallen’, zei ik bij de 
intake. ‘Anders ben ik weer weg!’ (lacht)

Toen begon VeBeS aan mijn mouw te 
trekken. Ook daar heb ik heel lang over 
nagedacht. Als je iets doet, moet je het goed 
doen, vind ik. Vandaag ben ik regiovoorzitter 
van VeBeS Antwerpen en erg actief als 
ervaringsdeskundige. Eigenlijk is dat een 
voltijdse job geworden. Ik doe het heel 
graag, ook omdat ik het zo belangrijk vind.

Verder hou ik van cultuur, in de breedste 
zin. Ik ben verslaafd aan lezen – met de 
Daisy-speler. Ook muziek is een passie. 
Onlangs is helaas mijn idool Prince 
gestorven. Als hij in Nederland vier 
concerten gaf, dan ging ik naar alle vier 
en bleef voor de deur slapen om zeker 
binnen te geraken! Ook van jazz hou ik 
erg. Daarnaast ga ik nog altijd graag 
naar musea. Dat heb ik van thuis uit 
meegekregen. Ik geniet op een andere 
manier, met beschrijving en voelen. In een 
oud museum kraakt de vloer onder mijn 
voeten – fantastisch!

En dan het reizen… Andere landen 
interesseren mij enorm. Ik zou elke dag 
op reis willen zijn! Op het vliegtuig terug 
troost ik mezelf met nieuwe plannen. Ik 
kom graag naar huis om mijn familie en 
vrienden te zien, maar ben liever weg. In 
de landen die we bezoeken, interesseert 
alles me: het eten, de mensen, hun manier 
van leven, de taal…

Ik ben blind geworden 
en verloor enkele jaren 
geleden mijn mama, 
maar vind niet dat ik 
in mijn leven al echt 
ongeluk heb gehad. 
Ik ben een gelukkige 
vrouw.
Mensen moeten niet tegen je zeggen wat 
je kunt en wat niet. Probeer het en mik 
zo hoog mogelijk. Lukt het niet, dan moet 
je jezelf nooit verwijten dat je het niet 
gedaan hebt. Lukt het half, dan heb je dat 
toch gehad! Als je een visuele handicap 
hebt, zeggen mensen vaak: ‘Zou je dat wel 
doen?’ In Bali ben ik gaan golfsurfen. Mijn 
partner had vier Balinezen ingehuurd om 
mij daarin te begeleiden. Iedereen zei: ‘Je 
bent zot, jij gaat dat nooit kunnen!’ Oké, ik 
had een zwaar gekneusde rib en zag bont 
en blauw, maar ik heb het wel gedaan.
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Vaak hoor ik VeBeS-leden zeggen: ‘Wat 
jij doet, dat kan ik niet. Zonder hulp raak 
ik nog niet tot aan de bushalte’. Dan 
antwoord ik: ‘Heb je het al geprobeerd? 
Heb je al eens lessen aangevraagd?’ 
Desnoods leer je met vallen en opstaan. 
Pas als je iets geprobeerd hebt, kun je 
zeggen dat het niet gaat of dat het niets 
voor jou is.

Bij VeBeS maakt het me blij als ik mensen 
naar buiten krijg en nieuwe dingen 
kan laten doen. De regio Antwerpen 
organiseert echt van alles. ‘We gaan dat 
gewoon doen!’ zeg ik als ik twijfels hoor. 
We hebben een heel gevarieerd en hecht 
bestuur, wat de dynamiek bevordert. We 
kunnen ook constructieve kritiek van 
elkaar verdragen.

Wat zal ik nog over mezelf vertellen? De 
aap is mijn lievelingsdier. Apen hebben iets 
speels en zijn vaak heel actief. In Thailand 
heb ik een opvangcentrum voor gekwetste 
apen kunnen bezoeken. Ik mocht helpen 
bij de opleiding. Er kwam zelfs een aap 
op mijn schoot zitten. Dat gevoel is heel 
bijzonder!

Een lievelingskleur 
heb ik niet, al denk ik 
dat ik groen mooi vind, 
omdat ik het mij precies 
nog kan herinneren. Ik 
probeer mij alles nog 
visueel voor te stellen.
Mijn metekindjes, bijvoorbeeld. Of de 
bezienswaardigheden op reis. Dat vraagt 
soms veel geduld van mijn partner, 
want hij moet mij dan uitleg geven. De 
laatste tijd durft hij gewoon met mij een 
souvenirwinkeltje binnengaan en mij 
miniatuurtjes laten betasten. Vroeger 
kochten wij die, maar ons huis begon er 
nogal vol mee te staan… (lacht) Nu geven 
we de verkoper wat geld, dan mogen we 
een halfuurtje op verkenning.

Ik ga ook zó graag naar de cinema! Met de 
EarCatch-app krijg je nu audiodescriptie 
bij Vlaamse films. Ik kies films in een taal 
die ik ken. Zware actie is te moeilijk om 
volgen, ik hou van een goede babbelfilm. Of 
mijn visuele voorstelling klopt, weet ik niet, 
want ik heb geen referentiekader meer. Als 
ik denk dat een acteur heel knap is, terwijl 
dat niet zo is, dan zwijgt mijn partner 
erover, om de pret niet te bederven… 
(lacht)

120.000 
Er zijn 120.000 blinden en 
slechtzienden in Vlaanderen.

1800
Een blinde of slechtziende persoon 
helpen kost Blindenzorg Licht en 
Liefde gemiddeld 1.800 euro per jaar.

6
Elke dag doen gemiddeld 6 nieuwe 
slechtziende of blinde mensen een 
beroep op Licht en Liefde.

ECHOLOKALISATIE
LEREN KIJKEN MET DE OREN
Waarnemen op het gehoor: bij sommige 
dieren is dat heel gewoon. Vleermuizen, 
dolfijnen en bepaalde walvissen 
werken met een soort sonar of radar 
om te zien waar ze zich bevinden. Hun 
ogen zijn weinig ontwikkeld. In het 
herscholingscentrum Sint-Rafaël van 
Licht en Liefde is ‘echolokalisatie’ een 
keuzevak. Daar leren ook blinde en 
slechtziende mensen kijken met hun oren.

Sprekende echo’s
U kent het fenomeen: als uit een kamer 
de gordijnen, tapijten en meubelen 
verdwenen zijn, klinkt alles erg hol en 
scherp. De geluiden ketsen af op de kale 
oppervlakken. Textiel, tapijt en voorwerpen 
‘breken’ geluid en verspreiden het in 
alle richtingen, waardoor het warmte en 
volume krijgt. Kleine details kunnen de 
‘akoestiek’ veranderen.

Een ander voorbeeld van dit fenomeen is 
de echo die u kunt ‘oproepen’ in de bergen. 
Het geluid keert terug, maar heeft daar tijd 
voor nodig, door de grote afstand.

Onbewust houden we soms rekening met 
echo’s. Ze geven ons extra informatie. Voor 
mensen die niet kunnen zien, heeft deze 
info een grotere waarde. Zij horen soms 
aan de klank van hun voetstappen, stok 
of stem waar ze precies zijn. Het helpt 
hen ook om de vorm en de positie van 
voorwerpen te bepalen.

Dat lukt omdat ze veel meer op klank 
letten. Sommigen ontwikkelen er zelfs een 
soort ‘zesde zintuig’ voor: het deel van de 
hersenen dat dient om visuele informatie 
te interpreteren, kan bij blinde personen 
een nieuwe functie krijgen. Mensen die 
blind geboren zijn of hun handicap al 
heel vroeg hadden, leren dit extra zintuig 
actief gebruiken en ontwikkelen. Door met 

de tong te klikken of andere geluiden te 
maken, kunnen ze hun omgeving scannen.

De één heeft er meer aanleg voor dan de 
ander. Daniel Kish, een blinde Amerikaan, 
rijdt zelfs al ‘tongklikkend’ met de fiets 
en ontwijkt alle obstakels. In theorie is 
bijna alles hoorbaar: ook de dichtheid 
van voorwerpen en zelfs hun kleur! Denk 
echter niet dat de elke blinde persoon zo’n 
‘batman’ is. 

Keuzevak in Sint-Rafaël
Voor de ergotherapeuten van Blindenzorg 
Licht en Liefde behoort echolokalisatie 
tot de technieken waarmee ze mensen 
helpen. Een van onze hulpverleners, Rien 
Verlinden, is erin gespecialiseerd. Zij geeft 
trainingen in ons herscholingscentrum 
Sint-Rafaël in Gent.

“Voor actieve echolokalisatie moet je 
blind of zwaar slechtziend zijn”, vertelt 
ze. “Anders reken je te veel op het visuele. 
Je hebt ook een goed gehoor nodig. We 
oefenen met voorwerpen in verschillende 
materialen die hol, bol of plat zijn, 
groot of klein. De resonantie is telkens 
verschillend. We leren die detecteren in 
een testsituatie. Daarna oefenen we in een 
gang, waar we uit de echo’s afleiden hoe 
de omgeving eruitziet.

Je groeit erin. Vergelijk het met 
wijnproeven. Veel mensen weten alleen of 
de wijn lekker is of niet. Maar sommigen 
walsen hem in het glas. Daarna kunnen ze 
zeggen dan hij een houtachtige structuur 
heeft en vanilletoetsen bevat. Zo’n 
gedetailleerde waarneming moet je leren.”

Herscholingscentrum Sint-Rafaël, 
09 292 40 89, info@sintrafael.be,  
www.sintrafael.be
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VRIJWILLIGSTER ANNETTE:
“ALS INLEZER GEEF IK WERELDEN DOOR”

“Toen ik van Nederland naar Vlaanderen 
verhuisde, bleken mijn diploma’s hier niet 
geldig. Ik heb dan logopedie gestudeerd. 
Tijdens mijn stage in het Brugse 
Spermalie-instituut hoorde ik dat 
Blindenzorg Licht en Liefde met 
vrijwilligers werkt om boeken in te lezen. 
Dat leek me heel mooi om te doen, maar ik 
had het te druk. Eenmaal gepensioneerd, 
ben ik direct inlezer geworden!

Lezen is reizen in andere werelden, andere 
denkwerelden ook. Je hoeft slechts de 
letters te lezen en je bent vertrokken. Als je 
voor blinde mensen die letters kunt lezen, 
open je ook voor hen de poort en schenk je 
hen een heel grote rijkdom.

Soms kan ik iets inlezen waar ik zelf erg van 
hou. Als een boek je totaal niet ligt, hoef je 
het uiteraard niet te nemen. Soms doe je 
echt ontdekkingen, als je schrijvers leest die 
je nog niet kende. Ook dat is een verrijking, 
die je weer kunt doorgeven.

De meeste vrijwilligers komen een uurtje, 
maar ik lees langer. Mijn stem is zacht, 
zodat ik het vier tot vijf uur volhoud. Ik 
bereid alles ook goed voor.

Met de blinde en slechtziende lezers heb 
ik geen contact. Soms zou ik dat wel willen, 
om te horen wat zij ervan vinden. Je weet 
ook niet hoe vaak je boeken beluisterd 
worden. Maar je werkt mee aan een unieke, 
uiterst waardevolle bibliotheek, waarin je de 
stem van auteurs bent. Ik probeer me in hen 
te verplaatsen. Ik doe het echt heel graag!”

FICHE
Annette Van Ooijen, 72 jaar

• Hielp vroeger kinderen met een 
vertraagde spraakontwikkeling 

• Beoefent kalligrafie

• Houdt van kamperen

• Woont in Sint-Idesbald en gaat elke dag 
naar de zee kijken

WORD VRIJWILLIGER  
BIJ LICHT EN LIEFDE
Hebt u enkele uren vrij en wilt u die tijd 
gebruiken om blinde en slechtziende 
mensen te helpen? Dat is een fantastisch 
idee!

Licht en Liefde heeft een uitgebreid en 
veelzijdig team van vrijwilligers (zowel 
goedziende als slechtziende en blinde 
mensen). Er zijn allerlei mogelijkheden, 
waarbij uw inzet een wereld van verschil 
maakt. Een speciale opleiding is meestal 
niet nodig, wel veel ‘goesting’ en een 
groot hart voor mensen. Wedden dat 
u er zelf ook veel aan zult hebben? 
Vrijwilligerswerk, daar wint iedereen bij! 

Interesse?  
Contacteer ons: vrijwilligers@vebes.be, 
03 800 70 10, 02 212 11 11 of 09 292 40 80

VERRUIM UW BLIK
VeBeS, een unieke 
vereniging
In het netwerk Licht en Liefde is VeBeS 
onze ledenvereniging. VeBeS wil er zijn 
voor alle mensen die slecht of niet zien. 
Zij krijgen informatie, ontspanning, 
ledenservice en belangenbehartiging 
aangeboden. Ze kunnen volop met 
elkaar in contact komen en ervaringen 
uitwisselen.

Alle bestuursleden van VeBeS zijn zelf 
blind of slechtziend. Zo kunnen ze putten 
uit eigen ervaring bij de uitbouw van 
activiteiten en als ze praten met mensen 
die hun beperking nog verwerken.

VeBeS organiseert tal van boeiende 
activiteiten, aangepast en met begeleiding. 
Dankzij enthousiaste vrijwilligers kan de 
vereniging ook gevarieerde reizen, 
vakanties en kampen aanbieden. Van 10 
tot 24 september 2016 is er zelfs een 
voettocht naar Compostela.

De belangenverdediging gebeurt vooral 
via het Slechtzienden en Blinden Platform 
Vlaanderen (SBPV), waar VeBeS lid van is.

VeBeS steunt op vrijwilligers. Zij worden 
ingezet voor organisatie, praktische hulp, 
verplaatsingen, begeleiding en allerlei 
ondersteuning. Blinde en slechtziende 
personen kunnen een opleiding volgen om 
als ervaringsdeskundige aan de slag te 
gaan.

In Vlaanderen en Brussel is VeBeS de 
grootste vereniging van en voor mensen 
met een visuele handicap. Voor 2016 staat 
de teller op 3.308 leden.

Info: 02 212 11 10, info@vebes.be, www.
vebes.be. U kunt ook terecht in het 
vlaamsoogpunt van uw regio (adressen 
achteraan in dit magazine). Vakanties:  
03 800 70 10, bart.de.ceuster@vebes.be

Voetbalkalender in 
braille
Blindenzorg Licht en Liefde zet de 
nationale voetbalkalenders om in braille. 
Ook de ploegen- en transferlijst van eerste 
klasse wordt in braille aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen terecht bij 
Patrick Willems, 050 40 60 54, 
willems.patrick@lichtenliefde.be.

Educatieve koffers en 
pakketten
De educatieve koffers van Licht en 
Liefde zitten boordevol bruikbaar 
toonmateriaal. Ideaal voor leerkrachten 
om op een interactieve manier over 
visuele beperkingen te vertellen. Er zijn 
koffers beschikbaar in elk vlaamsoogpunt 
(zie achteraan in dit tijdschrift) en bij 
ons documentatiecentrum in Varsenare 
(050 40 60 53, docu@lichtenliefde.be). U 
betaalt een leenvergoeding van 10 euro per 
begonnen week en een waarborg van 50 
euro. Reserveer tijdig.

Op www.lichtenliefde.be staan 
uitgebreide educatieve pakketten over 
blindheid en slechtziendheid. Ga eens 
kijken en leer veel bij! Bij het boek ‘Rare 
snuiters’ kunt u kosteloos educatief 
materiaal aanvragen:  
docu@lichtenliefde.be.
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JELLE STUER
“IK KAN MIJN iPHONE NIET MEER 
MISSEN!”

Je zou denken dat blinde mensen weinig 
hebben aan een iPad of iPhone. Niets is 
minder waar: dit toestel helpt hen enorm 
in het dagelijks leven. Hoe pakken ze dat 
aan? We gingen praten met Jelle Stuer 
(26) uit Sint-Niklaas, een enthousiast 
iPhone-gebruiker.

“In eerste instantie was ik helemaal 
tegen de iPhone”, vertelt Jelle. “Ik vond 
het veel te veel geld voor wat het maar 
was, en vooral het touchscreen hield me 
tegen. Maar mijn vorige gsm, een Nokia 
e5 met spraak, was duidelijk aan zijn 
laatste dagen bezig. Toen ben ik maar wat 
beginnen experimenteren met de iPhone 
van mijn vriendin en na héél veel twijfelen 
waagde ik toch de sprong.

De eerste dagen waren verschrikkelijk. 
Een simpele sms met de tekst ‘ben om 6 
uur thuis’ duurde bij wijze van spreken een 
halfuur. Gelukkig was die periode van korte 
duur. Dankzij een extern toetsenbord en 

veel oefenen met touch ging alles snel veel 
vlotter.

Een iPhone of iPad werkt met 
pictogrammen, die je aantikt met je 
vinger. Als je de icoontjes niet kunt zien, 
is het scherm louter een gladde plaat. Dat 
kunnen wij echter oplossen met spraak. 

Elk toestel heeft standaard een 
schermuitleesprogramma (VoiceOver). 
Je moet het alleen activeren. Dan kun je 
ook zonder zicht het scherm verkennen 
en gebruiken. Als ik mijn vinger over het 
scherm beweeg, wordt bij aanraking elk 
onderdeel van elke app uitgesproken. Met 
een dubbele tik open ik de juiste app.

Voor het typen zijn er verschillende 
mogelijkheden. Ik kan ook weer met de 
vingertop over het scherm navigeren 
en drukken wanneer ik de juiste letter 
hoor. Maar dat gaat niet zo snel als ik wil. 
Daarom heb ik via bluetooth een extern 
toetsenbord aangesloten. Een derde 
mogelijkheid is dicteren, waarbij het 
toestel je spraak herkent en in tekst omzet. 
Het is zelfs mogelijk om met je vingertop 
letters op het scherm te schrijven: ook die 
worden herkend.

Beetje bij beetje heeft Apple deze 
aanpassingen ingevoerd. Dat ze standaard 
in elk toestel zitten, is een prachtig 
voorbeeld van een inclusieve aanpak. Zo 
zou het vaker moeten zijn!

Slechtziende mensen gebruiken meestal 
een iPad. Zij werken immers met 
schermvergroting en dan is het handig om 
een groter scherm te hebben. Een nadeel 
is dat de beeld-lay-out op een groter 
scherm bij veel apps heel wat complexer 
wordt. Daarom verkiezen blinde mensen 

de compactere iPhone.

Blindenzorg Licht en Liefde verkoopt geen 
toestellen, maar geeft deskundig advies 
bij de keuze. Dat is nodig, want het aanbod 
is erg groot en de mogelijkheden worden 
vaak onderschat. De vereniging VeBeS 
heeft al vele honderden slechtziende en 
blinde mensen met de iPad of iPhone leren 
werken.

Ik heb mijn toestel nu bijna twee jaar en 
zou het absoluut niet meer kunnen missen. 
Treinuren opzoeken, kijken hoelang het 
nog duurt voor een bus aan mijn halte 
zal zijn, het weer checken, Facebook en 
Twitter gebruiken: het zijn maar enkele 
voorbeelden van gebruiksmogelijkheden 
die nu veel makkelijker zijn dan met mijn 
vroegere gsm. Leve de vooruitgang als die 
ook met ons rekening houdt!”

UW STEUN HELPT ENORM
Dankzij u, beste lezer-donateur, realiseert Blindenzorg Licht en Liefde dagelijks 
kleine en grote wonderen voor mensen in nood. Al kent u de personen die u steunt niet 
persoonlijk, u maakt voor hen absoluut een groot verschil.

Een slechtziende senior die thuis kan 
blijven wonen… Een blind geworden 
bediende die een aangepaste computer 
leert gebruiken en terug werk vindt… 
Iemand die door een oogaandoening 
heel weinig zicht overhoudt, maar de 
gezichtsresten op een andere manier leert 
gebruiken en zo weer zelfstandig uit de 
voeten kan… Een blinde persoon die, na 
een heel donkere tijd, terug zin krijgt in het 
leven en nieuwe passies ontdekt…

Het zijn maar enkele voorbeelden die 
tonen welke wonderen u doet met uw 
gift van 40 euro op jaarbasis. U brengt 
daadwerkelijk licht in het leven van een 
blinde of slechtziende medemens. 

Elke dag zijn er mensen die plotseling 
met zware en blijvende zichtproblemen 
worden geconfronteerd. Zij hebben echt 
een wonder nodig. Licht en Liefde is er 
voor hen.

Daarnaast doet Licht en Liefde aan 
bewustmaking: we tonen aan zoveel 
mogelijk goedziende mensen welke noden 
én mogelijkheden slechtziende en blinde 
mensen hebben. Dat leidt tot een beter 
begrip en bijgevolg een meer ‘inclusieve’ 
maatschappij, waar spontaan met alle 
beperkingen rekening wordt gehouden.

Stelt u zich voor dat Licht en Liefde er 
niet was: het is ondenkbaar. Toch is ons 
bestaan op zich ook een wonder, al 93 jaar. 
Bij gebrek aan structurele overheidssteun 
hebben we immers altijd op individuele 
solidariteit moeten rekenen. Dat is altijd 
gelukt!

Zowel kleine als grote donaties zijn 
onmisbaar. Namens de blinde en 
slechtziende mensen willen we u heel 
hartelijk bedanken voor uw steun.
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Resultaten in 2015
We illustreren de werking van 
Blindenzorg Licht en Liefde met enkele 
cijfers. Dankzij u hebben we ook in 
2015 erg veel bereikt voor blinde en 
slechtziende mensen in Vlaanderen en 
Brussel.  

Onze maatschappelijk assistenten, 
ergotherapeuten en orthoptisten hebben 
vorig jaar 15.608 keer hulp geboden. Dat 
is een indrukwekkend cijfer, want er wordt 
steeds tijd gemaakt om naar het verhaal 
van de betrokken persoon te luisteren. Wat 
telt, is wat de persoon zelf wil.

3.936 keer hebben we dagdagelijkse 
hulpmiddelen kunnen bezorgen. 
In de Blind d mobiel, onze rijdende 
demoruimte, kregen 224 cliënten advies 
over technologische hulpmiddelen. Op de 
ZieZo-beurs in Antwerpen gaven we 10 
workshops, over diverse onderwerpen. 
Ons team van experten voerde 7 
vergelijkende tests uit van diverse soorten 
technologische hulpmiddelen. Daarbij 
werden 28 hulpmiddelen tot op het bot 
uitgetest. Verder werden 32 armaturen 
voor taakverlichting grondig onderzocht en 
uitgemeten. Ook van 21 interessante apps 
werd een beschrijving gemaakt.

In onze zes opnamestudio’s werden 328 
boeken ingesproken – in totaal 95.298 
bladzijden, goed voor 3.195 uur luistertijd.

109 nieuwe boeken werden in braille 
omgezet. Op aanvraag van gebruikers 
werden 18.785 brailleboekbanden 
gedrukt, of 1.184.242 bladzijden. Onze 
brailledrukpersen werden ook ingezet voor 
de tijdschriften Knipoog en Tibsz – hier 
ging het om 223.717 braillebladzijden. 
Op aanvraag van particulieren werden 
nog ongeveer 125.000 braillepagina’s 
aangemaakt (documenten allerhande).

We gaven 178 algemene vormingen, 
aan in totaal 5.688 personen van alle 
leeftijden. Daar waren heel wat mensen 
bij die beroepshalve in contact komen 

met blinden en slechtzienden, zoals 
verzorgenden. 101 vormingen vonden 
plaats in de XiNiX-belevingsruimte in 
Varsenare, waar blinde en slechtziende 
gidsen de geïnteresseerden meenemen 
in hun ervaringswereld. In totaal hebben 
2.828 mensen uit heel Vlaanderen die 
unieke ervaring meegemaakt.

175 websites (overheid, bedrijven, 
organisaties) werden door onze 
specialisten van AnySurfer gescreend op 
toegankelijkheid. Na aanpassing kregen 
32 sites het AnySurfer-label; 29 bestaande 
labels werden verlengd. AnySurfer gaf 
34 opleidingen en gastcolleges over 
hoe je documenten opmaakt zodat ze 
toegankelijk zijn voor iedereen. 1.440 
studenten van 12 hogescholen werkten 
mee aan een onderzoek van AnySurfer 
naar de toegankelijkheid van de Belgische 
websites. Het onderzoek wees uit dat 
14,8% van de sites toegankelijk zijn, wat 
0,6% meer is dan in 2013. 

Onze vereniging VeBeS telde vorig jaar 
3.473 leden. Over heel Vlaanderen werden 
551 activiteiten georganiseerd en er 
waren 12 volledig aangepaste vakanties (3 
binnenlandse, 9 buitenlandse). VeBeS was 
130 keer afgevaardigd in gemeentelijke 
en stedelijke adviesraden, maar ook 
onder andere in de raad van gebruikers 
van het Vlaams Gebruikersoverleg voor 
Personen met een Handicap (VGPH). 
We werden tweemaal ontvangen op het 
kabinet van Vlaams minister Gatz van 
Cultuur en Media, waar we vroegen 
om meer films, nieuws, documentaires 
en duidingsprogramma’s op tv te 
ondersteunen met audiodescriptie. We 
overhandigden een petitie met 14.500 
handtekeningen. Dat heeft bij de VRT al 
vruchten afgeworpen.

Licht en Liefde Heem in Varsenare schonk 
een thuis en aangepaste bezigheden aan 
32 volwassenen met een visuele handicap 
en bijkomende beperkingen. 

Ook 10 niet-bewoners kwamen het hele 
jaar door naar het dagcentrum.

Dit is slechts een beknopt, globaal 
overzicht van onze veelzijdige werking, 

waarbij individuele wensen en noden 
steeds centraal staan.

Zoveel mooie resultaten, dankzij u: als dat 
geen goed gevoel geeft!

JOKE DAELEMANS
MAAKTE ONLANGS HAAR TESTAMENT OP

Joke Daelemans werkt voor het netwerk 
Licht en Liefde. Zij geeft advies aan 
sympathisanten die de organisatie willen 
steunen. Meer en meer mensen nemen 
tegenwoordig een vereniging op in hun 
testament. Vorig jaar maakte Joke zelf 
haar testament op.

“Toen hun vader zo plots stierf, waren mijn 
dochters als van God geslagen”, vertelt 
Joke. “Wij allemaal. Langzaamaan hebben 
ze zich hersteld van het grootste verdriet. 
Maar zo’n schokkende gebeurtenis blijft 
zeer ingrijpend in het leven van een kind. 
Het verandert een mens. Mij deed het 
vooral beseffen hoe eindig en fragiel het 
leven is. Het besef dat alles in één seconde 
kan veranderen.

Toen mijn huidige man en ik dit jaar een 
huis kochten, moesten wij een beroep doen 
op een notaris. Hoewel ik nog relatief jong 
ben, wou ik van de gelegenheid  
gebruikmaken om een testament op te 
stellen.

Vijftien jaar geleden besliste ik om mij 
beroepshalve te engageren in de sociale 
sector. Een goed doel opnemen in mijn 
testament voelde als een verlengde van dat 
engagement.

Voor mij is het eerst en vooral een 
geruststelling dat ik alles in detail heb 
kunnen regelen voor de kinderen. Mocht 
er iets met mij gebeuren als zij nog 
minderjarig zijn, dan weet ik nu wie de 
erfenis afhandelt en wie hen zal opvoeden.

Mijn man en kinderen blijven 
vanzelfsprekend de belangrijkste 
erfgenamen, maar ik heb ook besloten wat 
geld na te laten voor de toekomst van de 
volgende generaties. Dat deed ik door mijn 
favoriete goede doel op te nemen in mijn 
testament.”

“Een testament 
opmaken, vreemd? Mij 
gaf het een gevoel van 
rust en vrede.”
Denkt u er zelf aan om een testament 
op te maken? Wilt u graag een brochure 
ontvangen of  persoonlijk advies krijgen? 
Joke Daelemans adviseert u gratis en in 
alle discretie.  
joke.daelemans@lichtenliefde.be  
0489 86 43 87

POËZIE

Ik zie niets,

ik ben blind

maar ik kan voelen en horen

ik voel, ik hoor

je bent voor mij!

(Een bewoner van Licht en Liefde Heem)
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HOE KUNT U LICHT EN LIEFDE STEUNEN?
• Uw gift laat dagelijks mirakeltjes 

gebeuren bij blinde en slechtziende 
mensen. Vanaf 40 euro op jaarbasis krijgt 
u automatisch een fiscaal attest. Stort uw 
bijdrage op rek. BE93 7370 3703 7067.  
Of doe online een gift op 
www.lichtenliefde.be.

• Door ons een deel van uw nalatenschap 
te schenken, geeft u licht en liefde 
door, over de grens van het leven. 
Schenkingen en legaten zijn voor Licht en 
Liefde enorm belangrijk. Een ‘duolegaat’ 
is voordelig voor al uw erfgenamen. 
Vraag raad aan uw notaris, kijk op www.
testament.be of contacteer volledig 
vrijblijvend onze verantwoordelijke 
Joke Daelemans: 0489 86 43 87, joke.
daelemans@lichtenliefde.be. Wij hebben 
alle ervaring met testamenten en kunnen 
u dus helpen met die klus!

• Viert u iets, en verkiest u – in plaats 
van cadeaus – dat alles ten goede 
komt van Licht en Liefde? Wij houden 
dan nauwkeurig bij wie wat schonk en 
als u dat wilt, bedanken we iedereen 
in uw naam. Vraag info bij Nancy De 
Munter: 050 40 60 56, demunter.nancy@
lichtenliefde.be.

• U kunt ook een actie of benefiet 
organiseren ten voordele van Licht en 
Liefde. We nemen bijvoorbeeld deel 
aan ‘Music for Life’. Zoekt u ideeën? 
We helpen u graag: 050 40 60 15, xinix@
lichtenliefde.be.

• Wilt u – of uw bedrijf of familie – 
partner zijn bij één van onze projecten? 
Aarzel niet en contacteer onze directie: 
desmedt.jan@lichtenliefde.be, 
0473 95 75 51

“Ik ben zelf notaris geweest 
in Brugge. Voor ons zestigste 
huwelijksverjaardagsfeest hebben mijn 
vrouw en ik besloten Licht en Liefde 
te gedenken. Wij krijgen liever geen 
geschenken meer op onze leeftijd, en we 
vroegen een gift te doen voor de blinden. 
Eenvoudigweg het rekeningnummer op de 
uitnodiging zetten met onze voornamen 
als mededeling. Licht en Liefde bezorgde 
ons nadien een lijst met alle stortingen en 
stuurde iedereen een bedankbriefje. Wij 
zijn al jaren donateur van Licht en Liefde 
en we weten dat het geld goed besteed zal 
worden.”

“Bij de geboorte van mijn derde kindje 
besloot ik om geen geboortelijst meer 
aan te leggen, maar steun te vragen voor 
blinden en slechtzienden. Ik voelde me er 
beter bij om iets te doen voor een ander. 
In de buurt woont een blinde jongen. Zo 
dachten we aan Licht en Liefde. En mijn 
oma heeft vroeger nog paarse bloemetjes 
verkocht in de kerk. Het voelt een beetje 
als iets terugdoen voor al het geluk dat 
ons ten deel valt.”

WELKOM BIJ LICHT EN LIEFDE
Blindenzorg Licht en Liefde vzw helpt 
slechtziende en blinde mensen om een 
kwaliteitsvol leven uit te bouwen. We ijveren 
ook voor een ‘inclusieve’ samenleving, 
waar iedereen automatisch meetelt en kan 
meedoen.

Dit is het adres van onze hoofdzetel:

Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE

tel. 050 40 60 50 – info@lichtenliefde.be

rek. (giften): BE93 7370 3703 7067  
(fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis)

Met alle hulpvragen kunt u terecht in uw 
regionaal VLAAMSOOGPUNT:

• Durletstraat 43, 2018 ANTWERPEN,  
03 237 59 51, antwerpen@vlaamsoogpunt.be

• Jozef II-straat 36, 1000 BRUSSEL,  
02 230 90 66, brussel@vlaamsoogpunt.be

• Kortrijksesteenweg 304, 9000 GENT,  
09 225 95 29, gent@vlaamsoogpunt.be

• Kuringersteenweg 27, 3500 HASSELT, 
011 25 15 56, hasselt@vlaamsoogpunt.be

• Lange Munteplein 1, 8500 KORTRIJK,  
056 21 85 94, kortrijk@vlaamsoogpunt.be

• E. Solvaystraat 77, 3010 LEUVEN,  
016 26 05 90, leuven@vlaamsoogpunt.be

• Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE,  
050 34 30 69, brugge@vlaamsoogpunt.be

U kunt ook aankloppen bij specifieke 
expertisecentra:

• hulpmiddelen voor het dagelijks leven: 
050 40 60 52 (ma-do), hulpmiddelen@
vlaamsoogpunt.be

• technologische hulpmiddelen: 
blinddmobiel@lichtenliefde.be, 
www.blinddmobiel.be

• toegankelijk internet: 02 210 61 49,  
info@anysurfer.be, www.anysurfer.be 

• tekstomzetting in braille of digitale vorm: 
050 40 60 54,  
willems.patrick@lichtenliefde.be

• documentatie: 050 40 60 53, 
docu@lichtenliefde.be

• XiNiX-inleefactiviteiten: 050 40 60 15, 
xinix@lichtenliefde.be

Bezoek onze website voor een volledig 
overzicht van onze activiteiten: www.
lichtenliefde.be. Volg ons ook op www.
facebook.com/lichtenliefde.

En dit zijn de andere vzw’s uit ons netwerk:

• VeBeS (ledenvereniging): Oudenburgweg 40, 
8490 VARSENARE, 02 212 11 10,  
info@vebes.be, www.vebes.be

• Licht en Liefde Heem (accommodatie en 
aangepaste bezigheden): Oudenburgweg 45, 
8490 VARSENARE, 050 40 50 40,  
info@huis45.be, www.huis45.be

• Sint-Rafaël, Vlaams Leeroogpunt 
(herscholing, kennis- en 
competentieverwerving voor volwassenen): 
Maagdestraat 14, 9000 GENT, 09 292 40 89, 
info@sintrafael.be, www.sintrafael.be

• KMBS (dienstverlening en 
projectondersteuning): Durletstraat 43,  
2018 ANTWERPEN, 03 248 54 78,  
info@kmbsvzw.be

Licht en liefde doorgeven: een goed gevoel.
Dank aan al wie Licht en Liefde helpt!

IBAN BE93 7370 3703 7067
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“Jonge kinderen zijn uitstekende 
waarnemers. Ongeremd vertellen ze wat 
ze zien. ‘Kijk, die mevrouw is blind!’

Wij spreken liever van een ‘visuele 
beperking’ of zelfs een ‘uitdaging in anders 
zien’. Maar door een handicap anders te 
noemen, maken we hem helaas niet kleiner. 
Als het zicht achteruitgaat of helemaal 
verdwijnt, is dat voor de betrokkene en zijn 
omgeving een harde dobber.

Bij Licht en Liefde pakken we de dagelijkse 
praktische problemen van die mensen aan, 
met het licht van onze expertise en de liefde 
van onze betrokkenheid. 

We houden vast aan tijdloze waarden, 
maar gaan ook mee met de technologische 
vooruitgang, die we voor iedereen bruikbaar 
willen maken.

Help ons wonderen te doen, met wat u kunt 
missen: een warm woord, een vrijwillige 
daad, een goedhartige gift. Zo bouwt u 
mee aan een mooie, hartverwarmende 
samenleving. Heel veel dank!”

Jan de Smedt, netwerkdirecteur Licht en 
Liefde, desmedt.jan@lichtenliefde.be,  
0473 95 75 51

GEEF BLINDE EN 
SLECHTZIENDE MENSEN 

HOOP.

STEUN LICHT EN LIEFDE MET 

 EEN GIFT: 

IBAN BE93 7370 3703 7067

Vanaf 40 euro per jaar krijgt u 
automatisch een fiscaal attest.

Hartelijk dank voor uw steun! Dankzij 
u maken wij al 93 jaar kleine en 

grote dromen waar voor blinde en 
slechtziende mensen.

Eline, Varsenare

Van elke 10 euro die Licht en Liefde besteedt,  
komt 8 euro van giften.

en partners: VeBeS — Licht en Liefde Heem — Sint-Rafaël — KMBS
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